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- BOEKOE -

Een boe

ledere maand ontvangen we er bij Moesson wel een paar: boeken die in eigen
heheer zijn uitgegeven. Werken van meestal onervaren schrijvers die besloten
hun levensverhaal op te schrijven en zelf uit te brengen, zonder tussenkomst
van een uitgever. Steeds meer mensen wagen zich eraan en dat vergt moed en

doorzettingsvermogen.

Door Vivian Boon
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k heb net besloten dat er een tweede druk komt!’
Puck Bossert lacht trots als ze het nieuws vertelt.

Ze woont tegenwoordig op Curagao met haar man.
‘Ook hier heb ik al een boekpresentatie gehouden
en wat boeken verkocht, echt geweldig.’ Haar roman
Een mens kan zichzelf troosten verscheen begin
vorig jaar en vertelt het verhaal van Kim AThjang,
de oma van Bossert, die op haar vijftiende wordt
uitgehuwelijkt. Ze wordt zo mishandeld door haar
man dat ze moet vliuchten en haar kinderen moet
achterlaten. Het is een roerend verhaal over doorzet-
tingsvermogen en veerkracht.

‘Ik heb het verhaal van mijn grootmoeder altijd al
willen schrijven’, vertelt ze. ‘lk had geen schrijf-
ervaring, dus heb ik een masterclass bij Querido
gevolgd. Daar vonden ze dat ik best kon schrijven en
dat sterkte mij in mijn plan. Op een schrijvers dag
van Schrijven magazine hielden Belgische schrijvers
een pleidooi voor uitgeven in eigen beheer. Mijn Chi-
nees Indische oma had ook een handelsgeest. Dus
toen dacht ik: kom, als je een beetje een kleindochter
van je oma bent, ga je nu ook ondernemen.

Ik ben misschien wel een beetje atypisch voor een
schrijver die een boek in eigen beheer uitgeeft. Ik
heb een achtergrond in communicatie en daardoor
een groot netwerk van meelezers, eindredacteuren,
drukkers, noem maar op. Dat hielp enorm. Het bepa-
len van de oplage vond ik wel spannend. Toen ik aan
mijn man en zonen zei dat ik dacht aan 2000 exem-
plaren begonnen ze te lachen. “Straks ligt je boek
alleen maar bij de Slegte” grapte mijn zoon. Maar ik
dacht: ik doe het lekker toch!

Bossert zette haar netwerk weer in om publici-

teit te genereren en maakte een website voor de
verkoop van de roman. De eerste duizend exem-
plaren verkocht ze via die site. ‘lk deed alles zelf, de
bestellingen verwerken, boeken verzenden en zelfs
rondbrengen. Dat was wel pittig, zo naast mijn vaste
baan. Maar ik ben heel blij dat ik het zo heb gedaan.
Ik krijg zoveel warme reacties en mooie brieven. Je
staat op deze manier heel dichtbij je lezers en dat is
onbetaalbaar.

AMBACHT

Een boek schrijven doe je niet zomaar, het is een
echt ambacht en heel hard werken, vertelt Bianca
Daniels. Daniels werkte twaalf jaar voor uitgeverij
Gopher. De uitgeverij heeft het concept van author
initiated publishing of publishing on demand in
Nederland geintroduceerd. Hierbij worden precies
zoveel boeken gedrukt als er vraag naar is.

Schrijven is een creatieve uiting, maar er is vaak ook
een andere belangrijke drijfveer voor mensen om
een boek te schrijven. ‘Je ziet, zeker ook bij Indische
schrijvers, dat mensen op een wat latere leeftijd hun
levensverhaal willen delen. De kinderen zijn mis-
schien nog niet geinteresseerd in hun verhaal, de
kleinkinderen te jong en dus schrijven ze het op. Voor
later.

Daniels wilde altijd een afgerond manuscript ont-
vangen van een schrijver. ‘lk las het verhaal en als ik
dacht dat daar wel een boek van gemaakt kon wor-
den, hadden we een goed gesprek over de verwach-
tingen. Gouden bergen beloven heeft namelijk geen
zin, dan houd je iemand voor de gek. Begeleiding
tijdens het hele proces van het schrijven en publice-
ren van een boek is echt wel belangrijk. Een drukker
biedt soms de mogelijkheid om spelfouten uit een
tekst halen, maar je moet ook kijken naar de opbouw
van een verhaal, de structuur. En kill your darlings,
dat valt niet mee. Maar dat is het mooie van de reis
van een boek. Het is een heel proces waarbij het af
en toe ook even schuurt, het even niet zo makkelijk
gaat. Maar als je dan het glas heft op de boekpresen-
tatie geeft dat zo'n goed gevoel.

Daniels gaf ook het boek uit van haar grootvader
Alexander Willem Bor, Retour Amahai, waarin hij
beschrijft hoe hij tijdens de Japanse bezetting van
Nederlands-Indié krijgsgevangen wordt gemaakt

en met ‘helleschepen’ van het ene werkkamp naar
het andere wordt getransporteerd. ‘Dat was best
een moeilijk proces, want ik had twee petten op. Het
waren zware, aangrijpende verhalen om te lezen.
Maar het heeft me veel moois gebracht. |k werkte
intensief samen met mijn oom, waardoor ik hem op
een andere manier heb leren kennen. Ook banden
met andere familieleden werden aangehaald en we
ontmoetten zelfs nog een overlevende van het kamp
in Amahai die mijn grootouders nog had ontmoet. Er
ging zo een heel apart vliegwiel draaien, dat maakte
het wel heel bijzonder.

POPULAIR

Het uitgeven van een boek in eigen beheer is de laat-
ste jaren populair geworden. Heel recente cijfers zijn
er niet, maar uit cijfers van de Boekmanstichting uit
2016 blijkt dat in de periode van 2012-2015 de omzet
uit selfpublishing met 39 procent toenam. Uitgevers
bevestigen dat er meer manuscripten worden aange-
leverd en het is tegenwoordig relatief eenvoudig om
een boek te publiceren. Er zijn allerlei tools voor te
vinden op het internet en er zijn organisaties, zoals
het Boekengilde, die er helemaal op ingericht zijn om
schrijvers te assisteren bij het uitbrengen van een
boek.
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‘Het uitbrengen van een boek is tegenwoordig niet
meer weggelegd voor grote namen alleen’, vertelt
Ellen Rikkink van het Boekengilde. ‘Als je een verhaal
hebt, dat je in boekvorm wilt delen, dan kan dat.

Bij ons hoeft een werk niet geschikt te zijn voor een
groot publiek, zoals dat bij de traditionele uitgevers
wel vaak is. En dat is fijn, zeker ook voor Indische
schrijvers. Hun motivatie is vaak: ik heb een verhaal
te vertellen en dat wil ik vereeuwigen. En of dat
nou in eigen kring blijft, of dat ze een groter publiek
bereiken, dat maakt vaak niets uit. Als ze wel graag
een groter publiek willen bereiken, adviseren we ze
bijvoorbeeld om een familiegeschiedenis om te zet-
ten in een romanvorm. Dan is het verhaal vaak voor
meer mensen dan alleen familieleden interessant
om te lezen/

Het Boekengilde assisteert in het gehele uitgeef-
proces, denk hierbij aan de vormgeving, redactie,
drukwerk en de verkoop. In de redactiefase controle-
ren zij manuscripten op zinconstructies, grammatica
en spelling, maar niet op de inhoud. Er wordt dus
niet gekeken of aangehaalde bronnen of genoemde
historische feiten correct zijn. Uitgeverij Verloren,
gespecialiseerd in historische uitgaven, let daar wel
op. ‘Een uitgever moet als een zeef optreden, de
kwaliteit bewaken’, zegt Thys Verloren, directeur van
de uitgeverij. ‘lk heb een paar keer manuscripten
afgewezen omdat er teveel gefingeerd was. Zo kreeg
ik een keer een manuscript in handen dat was geba-
seerd op een gefingeerd dagboek. Dan kan je niet
verder. Ook krijgen we verhalen aangeboden van
mensen met een kampverleden, die na de oorlog zijn
gerepatrieerd en daardoor getraumatiseerd zijn ge-
raakt. Zij kijken terug op hun leven en schrijven het
op. Maar wij geven puur academische, historische
studies uit. Daar horen dat soort boeken niet bij.

De kwaliteit van de aangeboden werken loopt ver
uiteen. Er zijn manuscripten die Verloren meteen
afwijst, manuscripten waarvan meteen duidelijk

is dat ze uitgegeven moeten worden en een grote
tussengroep. ‘Aan deze werken moet nog van alles
gebeuren en dan geef je adviezen. Dan zeggen we
dat mensen teveel brieven aanhalen, of beter een
andere structuur kunnen gebruiken. We gaan met
de schrijver in gesprek. We helpen mensen ook wel
eens om een boek in eigen beheer uit te geven, dan
drukken wij het en zetten het voor ze op Bol.com.
Want als het boek klaar is, dan begint het pas: dan
moet er publiciteit komen en het boek verkocht.

PUBLICITELT

Daar weet Erik Becking alles van. Hij werkte vier jaar
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aan zijn boek Tussen twee vuren dat midden in de
coronacrisis uitkwam, in juni 2020. Geen beste tijd
om aandacht te krijgen voor je werk.

Het boek beschrijft in romanvorm de levens van zijn
Indische familie ten tijde van de oorlog met Japan
en de daaropvolgende bloedige strijd om de onaf-
hankelijkheid van Indonesié. Het is een tegengeluid
tegen het dekolonisatieonderzoek van de overheid
en boeken als De brandende kampongs van Ge-
neraal Spoor van historicus Rémy Limpach. Hierin
wordt gesteld dat Nederlandse militairen in de strijd
tegen de onafhankelijkheid van Indonesié veel vaker
excessief geweld gebruikten dan daarvoor werd
aangenomen. ‘lk vond dat boek zo'n eenzijdig ver-
haal’, zegt Becking ‘het verhaal moet van alle kanten
belicht worden. Mijn boek laat de impact zien van de
wereldgebeurtenissen op de kleine mens.

Becking wilde zijn boek perse uitgeven, het liefst

via een uitgeverij. ‘Maar ik ben wat amateuristisch

te werk gegaan. Ik had geen middelen om iedereen
een volledig manuscript te sturen. Uiteindelijk waren
twee uitgevers half geinteresseerd, maar dan moest
ik ook wel geld meenemen. Toen heb ik mijn eigen
uitgeverij opgericht, Opapoea. |k wil nog twee boe-
ken schrijven, dus die kan ik dan ook zelf uitgeven.

Het hele proces van schrijven, corrigeren en drukken
deed Becking zelf. ‘Als je je leven lang gewerkt hebt
en veel stukken geschreven hebt, kom je een heel
eind. Maar je kijkt uiteindelijk wel over je eigen fou-
ten heen. Gelukkig heeft mijn schoondochter kunnen
helpen, zij deed de correcties.

Becking is afhankelijk van publiciteit om zijn boek
aan de man te brengen en dat blijkt heel lastig.

‘Ik heb echt de pech gehad dat corona uitbrak. lk

had een mooie boekpresentatie gepland met een
beroemde militair, maar die ging niet door. En ook
een evenement van Arjati in Breda moest worden
afgelast. Dus ik moet afwachten tot het weer mag en
geduldig zijn. Maar de reacties die ik tot nu toe krijg
zijn goed, mensen zijn dankbaar dat ik het boek heb
geschreven. Ze zeggen: “Nu weet ik wat mijn ouders
hebben meegemaakt.”

Hoe moeilijk de verkoop nu ook loopt, Becking is blij
dat hij het boek geschreven en gepubliceerd heeft.
‘Mijn moeder is heel blij en trots dat ik dit boek heb
geschreven. Het is haar verhaal. En ook voor mij was
het goed. Het schrijven van een boek is therapeu-
tisch. Ik heb een behoorlijke klap gekregen van wat
er met mijn familie is gebeurd. Het schrijven van het
boek heeft me geholpen mijn gevoelens te ordenen.




UITGEGEVEN IN EIGEN BEHEER

GEBORENTUSSEN DE APEN
De derde roman van de in
West-Friesland geboren en
getogenTiny Mazereeuw
gaat over de boerenzoon
Gunnar die als soldaat in Ne-
derlands-Indié terecht komt.
De verschrikkingen van die
periode raken Gunnar diep.
Na zijn diensttijd zwerft hij
doelloos rond en verdrinkt
zijn pijn. Wanneer hij de kracht vindt zijn leven
weer op te pakken ontmoet hij zijn grote liefde, het
Indische meisje Mawa met wie hij vier kinderen
krijgt. Wanneer Gunnar op zevenenveertigjarige
leeftijd overlijdt, is het lot van Mawa onzeker.

Tiny Mazereeuw, Geboren tussen de apen, verkrijg-
baar via www.boekscout.nl € 21,99

TUSSENTWEE VUREN

Erik Becking vertelt in roman-
vorm zijn familiegeschiedenis. Hij
beschrijft hoe de levens van de
families Marks en Becking in Indié
wreed worden verstoord als ze

te maken krijgen met de Japanse
overheersers en later de Indo-
nesische pemuda'’s. Letterlijk en
figuurlijk bevinden ze zich ‘tussen
twee vuren’. De meesten weten

te overleven te midden van chaos, hongersnood
en geweld. Na de soevereiniteitsoverdracht aan de

Republiek Indonesié kiezen ze voor een bestaan in
Nieuw-Guinea.

Erik Becking, Tussen twee vuren, verkrijgbaar via
www.opapoea.nl, paperback € 24,50

MEMORYLANE

Jan Hesseling en Edu Schalk
stelden een boek samen vol
muzikale herinneringen en
ervaringen. Het tweetal ont-
moette elkaar in 1956 in Breda
en hier begint hun verhaal.
Het gaat onder andere over

de feestavonden die zij in De
Graanbeurs en HetTurfschip in
Breda organiseerden onder de
naam De Kalongs. Op die feestavonden brachten zij

een mengelmoes van culturen bij elkaar. ‘Het boek
is een bijdrage aan de Nederlands Indische cultuur
die ervoor gezorgd heeft dat de muziekbeleving in
Nederland een heerlijk sambalsmaakje kreeg’, aldus
Hesseling in het voorwoord. Het boek bevat 300
foto’s uit die ‘ouwe tijd".

Jan Hesseling en Edu Schalk, Memorylane, verkrijg-
baar via www.de.kalongs.nl € 14,50

EEN MENS KAN
ZICHZELFTROOSTEN

Deze familiekroniek is een ode
aan de veerkrachtige en ster-

ke oma van de schrijver Puck
Bossert. Kim AThjang wordt in
1921 op het eiland Bangka in
Nederlands-Indié op haar 15e
uitgehuwelijkt. Ze krijgt twee
kinderen, maar wordt zo zwaar
mishandeld dat ze moet viuchten
met achterlating van haar kinde-
ren. Na omzwervingen schiet haar vader haar van
het erf. Later trouwt ze een Hollander. Van hem moet
ze zwijgen over haar voorkinderen. Hoe gaat het haar
lukken nog meer tegenslag te overleven?

Puck Bossert, Een mens kan zichzelf troosten, ver-
krijgbaar via de www.moesson.com € 21,95

[ RA

DEVERZWEGEN OORLOG
De Verzwegen QOorlog - ‘Houten

slippers en bamboe roentjings
is in opdracht van de West-Bra-
bantse zorginstelling tante
Louise vervaardigd door auteur
Willem Jongeneelen. In het
boek draait het om herinnerin-
gen van gewone mensen die
door het vertellen van wat hun T B
overkomen is juist heel bijzon-

der zijn. Verhalen van oogge-

tuigen die bewaard en doorverteld moeten worden.

Niet alleen aan hun nageslacht, maar ook aan de

vele Nederlanders die nauwelijks weet hebben van

wat zij tussen grofweg 1942 en 1950 hebben meege-

maakt in Nederlands-Indié.

Willem Jongeneelen, De Verzwegen Oorlog,
verkrijgbaar via https://www.libris.nl/quistboeken/
speciale-uitgaven/ € 14,99
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TUSSEN TWEE VUREN

Erik Becking vertelt in roman-
vorm zijn familiegeschiedenis. Hij
beschrijft hoe de levens van de
families Marks en Becking in Indié
wreed worden verstoord als ze

te maken krijgen met de Japanse
overheersers en later de Indo-
nesische pemuda'’s. Letterlijk en
figuurlijk bevinden ze zich ‘tussen
twee vuren’. De meesten weten
te overleven te midden van chaos, hongersnood
en geweld. Na de soevereiniteitsoverdracht aan de
Republiek Indonesié kiezen ze voor een bestaan in
Nieuw-Guinea.

Erik Becking, Tussen twee vuren, verkrijgbaar via
www.opapoea.nl, paperback € 24,50



